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Laat het maar waaien! 
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Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
Stilte 
Aansteken tafelkaarsen 
 
Zingen   Lied 672: 1 en 6   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6  Vul aan wat ons ontbreekt, 
 Want stukwerk is ons pogen. 

En wat ons afleidt van  
de vrede uit den hoge,  
laat dat, verheven licht,  
in vuur en wind vergaan. 
Houd Gij ons staande  
door het wonder van Gods naam. 

 
Groet en woorden op de drempel 

Vanuit de stilte  breekt het licht 
een bries waait uit het niets, 

opent de ziel, 
bezielt de tong, 

vernieuwd het paasgemoed, 
beroert het hart, 

ontbrandt de vonk, 
ontsteekt het liefdesvuur 

dat wordt gevoed 
door Wie het geeft: 

de Geest die in ons leeft. 
(Coby Poelman – Duisterwinkel)     

 
Zingen   Lied 695: 1 t/m 5   

 
 

 
 

 

 

 

 

 



2  Raak met uw adem mijn onrust  
tot ik de rust hervind. 
Al mijn wonden heelt Gij: 
Gij ziet in mij uw kind. 

 
3  Wees ook de Geest die mij aanvuurt  

en al mijn twijfels bant. 
Als geroepen kom ik:  
mijn tijd is in uw hand. 
 

4  Kom en doorstraal mijn dagen,  
Geest van God uitgegaan, 
die mijn ogen opent 
voor wie nu naast mij staan. 

 

5  Heer, raak ons aan met uw adem,  
geef ons een vergezicht! 
Draag ons op uw vleugels,  
zegen ons met uw licht! 

 
Gebed op Pinkstermorgen - Aansluitend zingt het koor 

   ‘Kyrie eleison’ - Tore W. Aas 
     Moge God u genadig zijn. 
     Christus, heb genade. 
     Heilige Geest, heb genade. 

   
Schriftlezing   Genesis 1: 1 en 2 
Laat het maar waaien!  (1)  
‘De Geest Gods zweefde over de wateren’ 
 
Koor   ‘Into the west’ - Fran Walsh, Howard Shore, Annie Lennox 

     Kijkend vanaf de verre oever rijst de vraag:  
     ‘Wat zie je aan de horizon’? 
     En alles zal veranderen in zilver glas, 
    een lichtje op het water. 
     Grijze schepen komen voorbij naar het Westen. 
 

 



Gedicht   ‘Als een windvlaag’ 
 

Als een windvlaag die ons aanraakt 
als een kracht die vleugels geeft 

strijkt Gods adem langs de aarde, 
stroom van hoop voor al wat leeft. 

 
Kracht die mensen bij elkaar brengt 

en die grenzen open gooit. 
Vuur dat koude harten opwarmt 

en de muur van ijs ontdooit. 
 

Een bezieling diep van binnen 
als het trillen van een snaar. 

Door de Geest van God bewogen, 
staan wij open voor elkaar. 

 
Mensen komen in beweging, 

willen meedoen, vatten moed, 
willen bouwen aan een wereld 
waar het leefbaar is en goed. 

 
Als een windvlaag die ons uittilt 

boven ons beperkt bestaan, 
wijst de Geest van God ons wegen 

die wij samen kunnen gaan. 
                   (Greet Brokerhof – van der Waa) 

 

  



Zingen   Lied 687: 1 en 2    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2  Wij delen in het vuur 

dat neerstrijkt op de hoofden,  
de vonk die overspringt 
op allen die geloven. 
Vuurvogel van de vloed,  
duif boven de Jordaan,  
versterk in ons de gloed, 
wakker het feestvuur aan. 

 



Schriftlezing   Genesis 2: 4 - 7  
Laat het maar waaien!  (2)  
‘Hij blies ons van zijn levensadem in’  
 
Koor   ‘Evening rise‘ - Indianer-Song, Christian Bollmann 

     Avondopkomst, geest komt. 
     Zon gaat onder als de dag voorbij is. 
     Moeder aarde wekt mij 
      met het hart van de zee. 

 
Schriftlezing   Handelingen 2: 1-15, 22-23, 32-33 
 
Zingen   ‘Van hemelhoog waait plots een wind’  
        (op de melodie van lied 871) - Margryt Poortstra 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zij spreekt een taal die wordt verstaan 
en komt diep in de harten aan. 
Haar woord is liefdevol, zo zacht, 
en vredig als een zomernacht. 
 
 



Zij troost ons bij verdriet en pijn, 
wil als een moeder voor ons zijn. 
Zij helpt ons om weer op te staan 
en geeft ons kracht om door te gaan. 
 
Dat ons die moed doorstromen mag, 
dat wij als op die pinksterdag, 
bewogen worden  door een warme gloed, 
op weg gaan door Gods Geest gevoed. 
 
Laat het maar waaien!  (3)  
‘Door de Geest - die ook Jezus bezielde - staan wij op en komen 
in beweging’ 
 
Koor   ‘Door de wind’ - Stef Bos, Miss Montreal, arr. Ruben Smits 

     Door de wind, door de regen 
     dwars door alles heen. 
     Door de storm, al zit alles me tegen, 
     door U ben ik nooit alleen. 

 
Gedicht   ‘Die wind, het is de Geest’ 
 
Wij zingen van de wind 
die fluistert in de bomen, 
die ritselt in het riet. 
Van ver is zij gekomen. 
Vanwaar, ik weet het niet. 
 
Wij spelen met de wind 
die ons laat ademhalen, 
een spel van alle tijd 
in honderdduizend talen 
en heel wereldwijd. 
 
 
 
 



Wij dansen in de wind 
een weg door alle landen. 
De wind raakt mensen aan 
en laat hun harten branden: 
wij kunnen God verstaan. 
 
Die wind, het is de Geest. 
Zij opent onze oren. 
Haar adem is het licht 
van bovenaf geboren. 
Wij vieren Pinksterfeest! 

         (Dick Pruiksma)  
 
Zingen   Lied 683: 1 t/m 4   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2  Wij weten het nu zonneklaar:  

al ging Hij van ons heen, 
wat Hij beloofd heeft, maakt Hij waar;  
wij zijn niet meer alleen. 
 

 



3  Wij gaan op weg, de wereld rond,  
er is geen houden aan. 
De woorden gaan van mond tot mond, 
voor ieder te verstaan. 

 
4  De wonderen zijn om ons heen  

ze waaien op de wind. 
't is feest vandaag, voor iedereen:  
een nieuwe tijd begint! 

 
Dankgebed en voorbeden - Aansluitend zingt het koor 
 

   ‘You will be our God’ – Travis Cottrell, David Moffitt 
   U hebt een brandend verlangen in onze harten 
     aangewakkerd om u te leren kennen Heer.     
     Laat onze aanbidding een onblusbaar vuur worden,  
     een heilige gloed. 

 
Aandacht voor de collectes 
 
Slotlied   Lied 675: 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zegen 
 
 
 
 
 
 
 



 


