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Lied bij binnenkomst:  Als je geen liefde hebt voor elkaar 
(Evangelische liedbundel 422) 
 
Als je geen liefde hebt voor elkaar, 
vallen de dromen in duigen. 
Dromen van vrede worden niet waar, 
kwaad is niet om te buigen. 
 
Refrein: 
Als je geen liefde hebt voor elkaar 
leef dan buiten Gods gloria. 
Als je geen liefde hebt voor elkaar  
leef je buiten Gods gloria. 
 
Als je geen antwoord geeft op verdriet, 
zullen de tranen niet drogen. 
Als je het leed in de wereld niet ziet, 
worden Gods woorden gebogen. 
 
Refrein: 
 
Als je geen oog hebt voor het gemis, 
als je geen brood weet te delen, 
denk dan aan Jezus die brood en die vis 
uit liefde deelde met velen. 
 
Refrein: 
 
 
Begroeting 
 
Welkom/Openingswoord 
 
 
 
 



Openingslied:   Met open armen (Nederland zingt) 
 
Kom als je honger hebt of dorst. 
Hier kun je eten, deel met ons. 
Kom met je tranen en pijn. 
Hier is het goed, hier mag je zijn. 
Met open armen word je ontvangen. 
 
Kom als je moe bent van je vlucht. 
Hier ben je veilig, hier is rust. 
Kom, met je wanhoop en verdriet. 
Hier mag je weer toekomst zien. 
Met open armen word je ontvangen. 
 
Welkom in Gods huis 
Welkom in Gods huis 
Welkom in Gods huis 
Welkom, welkom thuis. 
 
Kom met je leegte en je angst. 
Hier word je liefdevol omarmd. 
Kom maar, als niemand je verstaat. 
Hier is plek voor jouw verhaal. 
Met open armen word je ontvangen. 
 
Verhaal van de drie vlammen 
 
Openingsgebed 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lied:   Niemand gaat alleen 
 
Refrein: 
Niemand, niemand gaat alleen. 
Niemand, niemand gaat alleen. 
’t Is als een droom, waarin je samen verder gaat. 
Niemand gaat alleen. 
We gaan langs vele wegen, maar waar gaan we heen. 
In zonneschijn of regen, niemand gaat alleen. 
 
Refrein: 
 
We zijn op weg naar vrede, wil je daar ook heen. 
We zijn op weg naar vrijheid, niemand gaat alleen. 
’t Is als een droom, waarin je samen verder gaat. 
Niemand gaat alleen. 
 
Refrein: 
 
Jij en ik samen, door het leven heen. 
Jij en ik samen, niemand gaat alleen. 
’t Is als een droom, waarin je samen verder gaat. 
Niemand gaat alleen. 
 
Refrein:   2x 
 
 
Lezing:   De Verloren Zoon   Lucas 15 vers 11-32 
 
Overdenking 
 
  



Luisterlied:   Armen open (Guus Meeuwis)  
 
Refrein:  
Weet dat je altijd welkom bent. 
Armen open, afgesproken. 
Weet dat je altijd welkom bent. 
Armen open, rode loper. 
Welkom dag en nacht. 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Ik geloof in God 
die er voor ons wil zijn, 
die naar ons luistert, 
die ons bevrijden wil. 
 
Ik geloof in Jezus 
die mens met ons geworden is, 
die niemand in de kou laat staan, 
die oog heeft voor kwetsbare mensen. 
 
Ik geloof in de Geest 
die ons bezielt, 
die uit is op eenheid, 
die telkens weer nieuw maakt. 
 
Ik geloof dat God 
telkens weer mensen bijeenbrengt. 
Ik geloof dat wij altijd 
weer mogen rekenen op Hem. 
 
Ik geloof dat Hij ons leven heeft gegeven, 
sterker dan de dood. 
 
  



Lied:   Welk een vriend is onze Jezus   (Johannes de Heer 150) 
 
Welk een vriend is onze Jezus, 
die in onze plaats wil staan! 
Welk een voorrecht dat ik door Hem, 
altijd vrij tot God mag gaan. 
Dikwijls derven wij veel vrede, 
dikwijls drukt ons zonde neer, 
juist omdat wij ’t al niet brengen, 
in ‘t gebed tot onze Heer. 
 
Leidt de weg soms door verzoeking, 
dat ons hart in ’t strijduur beeft. 
Gaan wij dan met al ons strijden 
tot Hem, die verlossing geeft. 
Kan een vriend ooit trouwer wezen, 
dan Hij die ons lijden draagt? 
Jezus biedt ons aan genezing, 
Hij allen is ’t die ons schraagt. 
 
Zijn wij zwak, belast, beladen, 
En terneer gedrukt door zorg! 
Dierb’re Heiland! Onze toevlucht! 
Gij zijt onze Hulp en Borg. 
Als soms vrienden ons verlaten, 
gaan wij biddend tot den Heer. 
In zijn armen zijn wij veilig, 
Hij verlaat ons nimmermeer. 
 
Mededelingen en Bloemengroet 
 
Collecte:   Sint voor ieder Kind  (Ilse Boerkamp) 
 
Collectelied:   Instrumentaal Muziekvereniging Klarenbeek 
 
Voorbeden 



Onze Vader:   (zingen) 
Onze Vader in de hemel. 
Geheiligd zij Uw naam. 
Laat Uw Rijk van liefde komen 
en doe steeds Uw wil verstaan. 
 
Geef ons brood om van te leven. 
Vergeef ons onze schuld. 
Leid ons nimmer in bekoring, 
maar verlos ons van het kwaad. 
 
Vredeswens 
 
Vredeslied:   Vrede zij u 
 
Vrede zij u, vrede zij u. 
Gelijk Mij de Vader zond, 
zend ik ook u.    
Vrede zij u, vrede zij u. 
Gelijk Mij de Vader zond, 
zend ik ook u.    
 
Blijft Gij in Mij, blijft Gij in Mij. 
Mijn woord dat moet in u zijn, 
dat maakt u vrij.    
Blijft Gij in Mij, blijft Gij in Mij. 
Mijn woord dat moet in u zijn, 
dat maakt u vrij.    
 
Ontvang Mijn geest, heilige geest 
en Hij zal u leiden. 
Weest niet bevreesd.    
Ontvang Mijn geest, heilige geest 
en Hij zal u leiden. 
Weest niet bevreesd.    
 



Slotgebed 
 
Zegengebed:   (Frans Cromphout) 
Moge de weg je zeggen:  volg me maar. 
Moge de ster je zeggen: richt je vaart op mij. 
Moge de grond je zeggen: bezaai me. 
Moge het water je zeggen: drink me. 
Moge het vuur je zeggen: warm je. 
Moge de boom je zeggen: schuil in mijn schaduw. 
Moge de vrucht je zeggen: pluk me, eet me. 
 
En als je de weg kwijtraakt 
geen vaste grond meer vindt 
en dreigt te verdrinken 
Als het vuur is gedoofd en je kou lijdt 
in een nacht zonder sterren 
Als de bomen kaal zijn 
en je honger en dorst hebt: 
 
Dan moge zijn STEM je zeggen: 
Wees niet bang, Ik zal er zijn. 
 
Dankwoord:   OVK 
 
Slotlied:   Ga nu heen in Vrede    
(melodie Land of hope and glory) m.m.v. Muziekvereniging 
Klarenbeek 
 
Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar. 
Wat wij hier beleden 
samen met elkaar. 
Aan uw daag’lijks leven, 
uw gezin, uw werk. 
Wil u daaraan geven. 
Daar bent u Gods kerk. 
Ga nu heen in vrede, 
ga een maak het waar. 



Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar. 
Wat wij hier beleden  
samen met elkaar. 
Neem van hieruit vrede, 
vrede mee naar huis. 
Dan is vanaf heden 
Christus bij u thuis. 
Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar. 
 


