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 ds. Henriëtte de Graaf Organist: Willem Capel  
 
TOENADERING 
Welkom en mededelingen 
Stilte 
Aansteken tafelkaars 
 



Aanvangslied: ld. 221: 1 
Bemoediging en groet 
Zingen: ld. 221 : 3 
Gebed om ontferming 
Zingen:  ld. 413 : 1,3 
 
HET WOORD 
Schriftlezing I: Jesaja 53 : 1-5,12 
Zingen: ld. 647: 1,3 
 
Tekstlezing: Mattheus 11 : 28 
Jezus spreekt de nodigende woorden:  
‘Kom allen bij Mij, jullie die vermoeid zijn en 
onder lasten gebukt gaan, Ik zal jullie rust 
geven.’ 
Zingen: ld. 647: 2,4 
 
Uitleg en verkondiging 
 
 

 

 

 

Zingen: ld 653 : 1,2,7 



DE MAALTIJD 
De viering van de Maaltijd is één grote 
lofprijzing van wat God in Jezus Christus voor 
ons betekent:  
Zo prijzen wij God die ons nodigt 
met brood en wijn. 
Zo prijzen wij God om Jezus Christus. 
Hij die voor ons werd het Paaslam dat 
wegdraagt alle zonden van de wereld.  
Want in de nacht waarin Hij werd 
overgeleverd, nam Hij brood in de handen. 
Hij sprak de dankzegging uit.  
Hij brak het en gaf het aan zijn vrienden met 
de woorden: ‘Neemt allen hiervan, want dit is 
mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.’ 
Ook nam Hij de beker, gaf hem aan zijn 
vrienden met de woorden: ‘Neem deze beker, 
want dit is de beker van het Nieuwe Verbond, 
dit is mijn bloed, dat voor u en voor alle 
mensen wordt vergoten tot vergeving van 
zonden. Doe dit tot mijn gedachtenis. 
 
Allen: Christus’ dood gedenken wij 
  Zijn opstanding belijden wij 
  Zijn toekomst verwachten wij. 
 



Tafelgebed 
Zingen: ld. 840 
 
Nodiging 
Delen van brood en wijn 
 
Dankgebed door diaken 
 
GEDENKEN, GEBEDEN, GAVEN 
 
Bericht van overlijden 
Zingen: ‘De mensen van voorbij’ 
 
Gebeden afsluitend met het Onze Vader 
 
Aandacht voor de collecte 
 
Slotlied 415 : 1,2 
 
Zegen – beantwoorden met ld. 415 : 3 
 

 

 

  


