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(De lofzang van Simeon – Rembrandt van Rijn) 



Mededelingen 
Stilte 
Aansteken tafelkaarsen 
 
Aanvangslied 513 : 1,2 ( wij gaan staan) 
God heeft het eerste woord 
Hij heeft in den beginne 
het licht doen overwinnen, 
Hij spreekt nog altijd voort. 
 
God heeft het eerste woord. 
Voor wij ter wereld kwamen, 
riep Hij ons reeds bij name, 
zijn roep wordt nog gehoord. 
 
Bemoediging: 
Vg. Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft 
Vg. en niet loslaat wat Hij ooit is begonnen 
 
Zingen ld. 513 : 4  
God staat aan het begin 
en Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde 
oorsprong en doel en zin.  
( wij gaan zitten)  



Schriftlezing: Lukas 2 : 22-33 
 
Zingen ld. 159a 
 
Nu is het woord gezegd 
waarmee, o Heer, uw knecht 
wordt vrijgekocht in vrede, 
mijn ogen zijn vervuld 
van ’t heil dat Gij onthult 
en dat Gij doet geschieden. 
 
Gij hebt het opgericht 
voor aller aangezicht, 
een schouwspel voor de tijden, 
een licht is opgegaan, 
het zal de nacht verslaan 
en Israël verblijden. 
 
Overweging:  ‘Mijn ogen hebben uw heil gezien’ 
 
  



Zingen ld.601 : 2,3 
 
Licht, van mijn stad de stedehouder, 
aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jou kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
of ergens al de wereld daagt 
waar mensen waardig leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt. 
 
Alles zal zwichten en verwaaien 
wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien  
en van ons doen geen daad beklijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen 
zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 
licht, laatste woord van Hem die leeft.  
 
Gebed voor een nieuw jaar – Onze Vader 
 
Aandacht voor collecte 
 
  



Slotlied: ld 913 : 1,3,4 
 
Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand; 
moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet is goed. 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig, kalme moed! 
 
Laat mij niet mijn lot beslissen: 
zo ik mocht, ik durfde niet. 
Ach, hoe zou ik mij vergissen, 
als Gij mij de keuze liet. 
Wil mij als een kind behandelen 
dat alleen de weg niet vindt: 
neem mijn hand in uwe handen 
en geleid mij als een kind. 
 
Waar de weg mij brengen moge, 
aan des Vaders trouwe hand, 
loop ik met gesloten ogen 
naar het onbekende land. 
 
Zegen 


