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Muziek      Orgel en blokfluit  
Alle kaarsen branden als we de kerk in komen. 
  
Welkom en voorbereidingsgebed  
v. Hier zijn wij, God, uw kinderen.  
 Soms voelen wij ons maar klein op deze grote wereld. 
 Soms zijn we elkaar kwijt en lopen we bijna het wonder 

van Kerst voorbij. Omdat het zo klein is, zo teer. Breng 
ons bij elkaar en bescherm ons door uw liefde.  

   Want een kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, 
 Zijn naam zal zijn Immanuel.  
a  Want God is met ons. Halleluja!  
           
Zingen  Lied 98 vers 1       
 
 Komt ons in diepe nacht ter ore: 
 de morgenster is opgegaan, 
 een mensenkind voor ons geboren,  
 ‘God zal ons redden’ is zijn naam. 
 Open uw hart, geloof uw ogen, 
 vertrouw u toe aan wat gij ziet: 
 hoe ’t woord van God van alzo hoge 
 hier menselijk aan ons geschiedt.  
 
Bemoediging en groet 
  
Kyriegebed 
 
Glorialied  Lied 487  
 



1 Eer zij God in onze dagen, 
 eer zij God in deze tijd. 
 Mensen van het welbehagen, 
 roept op aarde vrede uit. 
 Gloria in excelsis Deo, 
 Gloria in excelsis Deo. 
 
2 Eer zij God die onze Vader 
 en die onze Koning is. 
 Eer zij God die op de aarde 
 naar ons toe gekomen is. 
 Gloria in excelsis Deo, 
 gloria in excelsis Deo. 
 
3 Lam van God, Gij hebt gedragen 
 alle schuld tot elke prijs, 
 geef in onze levensdagen 
 peis en vreê, kyrieleis. 
 Gloria in excelsis Deo, 
 gloria in excelsis Deo. 
 
Gebed om de opening van het Woord  
 
Lezing  Johannes 1 vers 1 - 14  
 
 
 
 
 
 



Zingen  Lied 481 ‘Hoor, de engelen zingen de eer’ 
     vers 1 en 2  
 
Hoor de engelen zingen d’eer 
Van de nieuwgeboren Heer!  
Vreed’ op aarde, ’t is vervuld: 
God verzoent der mensen schuld.  
Voegt u, volken, in het koor,  
dat weerklinkt de hemel door. 
Zingt met algemene stem 
voor het kind van Betlehem!  
Hoor de engelen zingen d’eer 
van de nieuwgeboren Heer!  
 
Hij, die heerst op ’s hemels troon, 
Here Christus, Vaders Zoon. 
Wordt geboren uit een maagd 
Op de tijd die God behaagt. 
Zonne der gerechtigheid 
Woord dat vlees geworden zijt, 
tussen alle mensen in 
in het menselijke gezin.  
Hoor, de engelen zingen d’eer 
van de nieuwgeboren Heer!   
 
Overweging 
 
 
 
 
 



 
Zingen    Lied 503  
 
   
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 Wij lezen Gods wezen in dit kwetsbare licht. 
 De nacht geeft zijn liefde een helder gezicht: 
 een kind dat zo weerloos als een wankele vlam, 
 als ons licht en geleide tot de wereld kwam. 
  
 Hier tussen de schapen is voor Hem uit het hout 
 van bomen uit Eden een kribbe gebouwd. 
 Die is deze herder tot zijn eerste tehuis; 
 en nog draagt dit hout Hem als een Lam aan het kruis. 
 
 Hoe diep ook het duister waarin Hij verschijnt, 
 een ster aan de hemel heeft dit leven omlijnd. 
 Hij is ons tot lichtbron in de donkere nacht, 
 waar het zonlicht van Pasen alvast naar ons lacht. 
 
 
Aandacht voor de gaven   
 
Dankgebed 
 



 
Slotlied    Lied 477  Komt allen tezamen 
 
Komt allen tezamen 
jubelend van vreugde 
komt nu, o komt nu 
naar Bethlehem 
Ziet nu de vorst der 
eng'len hier geboren 
Komt, laten wij aanbidden 
Komt, laten wij aanbidden 
Komt, laten wij aanbidden 
die Koning 
 

Het licht van de Vader, 
Licht van den beginnen, 
Zien wij omsluierd,  
verhuld in ’t vlees: 
Goddelijk kind,  
gewonden in de doeken,  
Komt, laten wij aanbidden 
Komt, laten wij aanbidden 
Komt, laten wij aanbidden 
die Koning.

O Kind, ons geboren 
liggend in de kribbe 
neem onze liefde 
in genade aan 
U, die ons liefhebt 
U behoort ons harte 
Komt, laten wij aanbidden 
Komt, laten wij aanbidden 
Komt, laten wij aanbidden 
die Koning 
 
Zegen 
Gedragen door de zegen mogen wij het Licht van Christus 
meenemen de wereld in.  
 
Muziek 



 
 
 


