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21 november 2021   
 
 
 
 
Voorganger   ds. Marrit Bassa 
Ouderling van dienst  Joop Albers  
Orgel     Jan Voortman  
Vleugel     Sandra de Bruin 
Zang     Karin van der Veer-Nieuwenhuis  
 



Muziek   Ik zal er zijn - Sela 
 
Welkom en voorbereidingsgebed 
 
Stilte 
 
Bemoediging en groet 
 
Aansteken van de kaarsen  
 
Inleidend woord 
 
Zingen  Lied 601 vers 1 en 2  
 
1 Licht dat ons aanstoot in de morgen, 

voortijdig licht waarin wij staan 
koud, één voor één en ongeborgen, 
licht overdek mij, vuur mij aan. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen 
zo zwaar en droevig als wij zijn 
niet uit elkaars genade vallen 
en doelloos en onvindbaar zijn. 

 
2 Licht, van mijn stad de stedehouder, 

aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
of ergens al de wereld daagt 
waar mensen waardig leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt. 

  
 
 
 
 
 



Gebed om ontferming 
 
Glorialied  Lied 281 vers 1, 2, 4, 6, 9 en 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Wanneer het donker ons verrast, 

houd ons dan in uw goedheid vast: 
Kyrie eleison! 

 
4 Gij roept ons met een nieuwe naam 

uit dit genadeloos bestaan: 
Kyrie eleison! 

 
6 De zon straalt van uw aangezicht 

en zet ons leven in uw licht. 
Amen. Halleluja! 

 
9 Het lied van wie zijn voorgegaan 

zet ons vandaag tot zingen aan: 
Amen. Halleluja! 

 
10 Ontvlam in ons en vuur ons aan! 

Getroost zullen wij verder gaan. 
Amen. Halleluja! 

 
Gebed om de Geest  
 
 
 



Lezing   Mattheus 5: 1 - 12 
 
Lied   Psalm 90a vers 1, 4, 5 en 6  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  4 En duizend jaar gaan als de dag 
 van gisteren voor U heen  
 een schaduw, een gedachte vaag,    
 de een nachtwaak, die verdween.  
  
   5 De tijd draagt alle mensen voort 
 op zijn gestage stroom; 
 ze zijn als gras, door zon verdord, 
 vervluchtigd als een droom. 
 
   6 O God, die droeg ons voorgeslacht 
 in tegenspoed en kruis, 
 wees ons een gids in storm en nacht 
 en eeuwig ons tehuis! 
 
 
Overweging 
 
Muziek   Dat ik je mis - Maaike Ouboter 
 
 
  



Gedachtenis     
Op de tafel staan kaarsen, symbool voor de gemeenteleden die ons het 
afgelopen kerkelijk jaar ontvielen. De kaarsen zijn door middel van een 
lint verbonden met de Paaskaars. Zo worden de namen verbonden aan 
het licht van Christus, licht van het Leven.   
 
Er zal een licht ontstoken worden voor allen die ons zijn ontvallen in het 
afgelopen jaar en wiens naam wij in ons midden willen noemen.   
Na het noemen van de naam wordt de familie uitgenodigd de kaars voor 
hun dierbare aan te steken. Wilt u dit liever niet zelf doen, dan blijft u op 
uw plaats zitten en wordt de kaars voor u aangestoken.   
 
Als laatste worden door de ouderling nog twee kaarsen ontstoken. Eén 
voor mensen die we niet bij name noemen, maar die we in ons hart 
meedragen, de ander voor allen wiens heengaan door niemand is 
opgemerkt dan door God alleen.  
 
Gestorven zijn in het afgelopen jaar: 

  
 
 Hendrik Anton Geltink 
 overleden op 17 juni 2021 
 
 Gerrit Jan Jansen  
 overleden op 14 juli 2021 
 
 Maria Huigerina Hesselink 
 overleden op 24 augustus 2021 

 
   Lamberta Spijker - van den Burg 
   overleden op 30 oktober 2021 
 
 
Muziek   Kan ik iets voor je doen - Huub van der Lubbe 
 
 
 



Gebeden      
De gebeden worden afgesloten met een gezamenlijk uitgesproken 
Onze Vader.   
 
Aandacht voor de collecten  
 
Slotlied  Ga maar gerust    t. Sytze de Vries, m. Jean Sibelius   
        Lied 15 uit: Het liefste lied van overzee, deel II 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan 

Ik ben de zon, waardoor het donker knielt 
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan 
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel 
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen 
Ik ben de dag, die schemert in je droom 

 
3 Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan 

Ik ben de liefde, die een mens je schenkt 
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan 
Ik ben de verte, die verlangend wenkt 
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen 
ben Ik de hand, die al je tranen wist. 

  
 



Zegenbede    
Gedragen door de zegen van God gaan wij onze weg door het leven.   
 
Muziek    
 
 
 
  
 
 
Na afloop van deze dienst mogen de kaarsen en de gedachtenissteentjes 
opgehaald worden om mee te nemen. Wacht de aanwijzingen af van de 
ouderling van dienst hoe dit zal gebeuren. We wensen een ieder toe dat 

deze dag troost mag brengen en kracht voor onderweg. 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


