
VESPER 

GOEDE VRIJDAG 
 

 
Het hout van het kruis  

is ooit een boom geweest. 
Een boom met een verhaal. 

 
‘Het rode bloed, zijn koningskleed 

bedekt het schandelijke kruis, 
dat wordt door alles wat Hij leed 
de levensboom van ’t paradijs.‘ 

 
(Lied 578: 4) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorganger  ds. Henriëtte de Graaf 
Organist   Reinder Torenbeek 
m.m.v.   Joke Riefel,  

 Dinie Scherpenzeel,  
         Gerrit Burgwal en  
         Aart Groothuis (zang) 



Stilte 
 
(wij gaan staan) 
Openingswoorden 
Voorganger  Heer, open mijn lippen, 
Allen   mijn mond zal zingen van uw eer. 
Voorganger  God, kom mij te hulp 
Allen   Heer, haast U mij te helpen. 
 
Lofprijzing 
Voorganger  Eer aan de Vader en de Zoon 
    en de Heilige Geest 
    zoals in den beginne 
    en in de eeuwen der eeuwen. 
Allen   Amen. 
(wij gaan zitten)  
 
 
Zingen   Lied 160: 1 (uit de bundel ‘Een vogel is er thuis’ - Ria Borkent 

 op de melodie van Lied 576b)  
          
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE AVOND VAN GOEDE VRIJDAG 
 
Zingen   Lied 160: 2  
 

Uw waardige verschijning 
geliefd als morgenlicht, 
wekt nu ons medelijden, 
die spuug in uw gezicht. 
Welk licht heeft ons bedrogen, 
dat wij U zo zien staan? 
De lichten van uw ogen, 
wie heeft ze uitgedaan?  
   
Gebed op deze avond   met aansluitend zingen Lied 247: 1, 3 en 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 U heb ik nodig, uw genade is 
mijn enig licht in nacht en duisternis. 
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij? 
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij. 

 

5 Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog, 
licht in het duister, wijs de weg omhoog. 
Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij. 
In dood en leven, Heer, wees Gij nabij. 

 
Het kruis: van schandpaal tot levensboom  
 
Zingen   lied 578: 1(allen), 2 en 3(zangers), 4 en 6(allen)   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Bewaar mij dat ik roemen zou 

dan in mijns Heren Christi dood. 
Al wat ik anders noemen zou 
is niets bij dit mysterie groot. 

  

3 O angst en liefde, ondereen 
vermengd als water en als bloed, 
zij wijzen naar het wonder heen 
van Hem die op de aarde boet. 



4 Het rode bloed, zijn koningskleed 
bedekt het schandelijke kruis, 
dat wordt door alles wat Hij leed 
de levensboom van ’t paradijs. 

 
6 De aarde zelf is veel te klein 

voor wie U waarlijk loven wil. 
Uw liefde is een groot geheim, 
zij vraagt geheel mijn hart en ziel. 

 
 
Lezingen bij het lijdensevangelie    
afgewisseld met het zingen van lied 587 
 
Johannes 18: 1-11 
Zingen   Lied 587: 1  (zangers)    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  



Johannes 18: 12-27 
Zingen   Lied 587: 2  (allen) 
 

Eén mens moet sterven om een volk te redden. 
Door uw gehoorzaam lijden kan ik verder, 
warm ik mij aan uw liefde die niet loochent. 
Open mijn ogen. 

 
Johannes 18: 28-40 
Zingen   Lied 587: 3  (allen) 
 
 Hemelse koning, door God uitgekozen, 

waarom staat U terecht als rechteloze? 
U hebt geen schuld, de waarheid is geschonden. 
U draagt mijn zonden. 

 
Johannes 19: 1-16a 
Zingen   lied 587: 4  (zangers) 
 
 Hier is God zelf, ontdaan van alle glorie, 

de mens die uit de hemel is geboren. 
Ik ben de gesel die hem openhaalde, 
ik laat hem vallen. 

 
Johannes 19: 16b-29 
Zingen   Lied 587: 5 (zangers) 
 
 Jezus, gekruisigd – met ontzag en deernis 

zie ik uw zorg voor moeder en voor leerling, 
liefde is dorst naar vrede zonder einde, 
water dat wijn wordt. 

 
Johannes 19: 30    
 
De kaars wordt gedoofd - het wordt donker 
 
Stilte 



Johannes 19: 31-37   
Zingen   Lied 587: 6  (allen) 
 

Zing met de psalm: geen woord is er gebroken – 
de waarheid is gezien om te geloven. 
Daarom Heer Jezus, met de ooggetuige 
wil ik mij buigen. 

 
Johannes 19: 38-42    
Zingen   Lied 587: 7  (allen) 
 
 Rijke geschenken zou ik willen geven, 

eerbied en dank, de mirre van mijn leven. 
Eer aan de Heer, die dood en duister keerde, 
Licht voor de wereld. 

 
Wij keren naar binnen 
 
 
 
Zingen   Lied 590: 1, 2, 3, 4 en 5      
 
  



2 De wereld gaf 
Hem slechts een graf, 
zijn wonen was Hem zwerven;   
al zijn onschuld werd Hem straf 
en zijn leven sterven. 

 
3 Hoe slaapt Gij nu, 

die men zo ruw 
aan ’t kruishout heeft gehangen. 
Starre rotsen houden U, 
rots des heils, gevangen. 

 
4 ’t Is goed, o Heer, 

Gij hoeft de eer 
van God niet meer te staven. 
Leggen wij ons bij U neer, 
in uw dood begraven. 

 
5 Hoe wonderlijk, 

uitzonderlijk 
een sabbat is gekomen: 
eens voor al heeft Hij het juk 
van ons afgenomen. 
 
 
 

Samen bidden wij het Luthers Avondgebed 
 

Heer, blijf bij ons 
want het is avond en de nacht zal komen. 

Blijf bij ons en bij uw kerk 
aan de avond van deze dag 
aan de avond van ons leven 

aan de avond van deze wereld. 
Blijf bij ons 

met uw genade en goedheid 
met uw troost en zegen 



met uw woord en sacrament. 
Blijf bij ons 

wanneer over ons komt 
de nacht van beproeving en angst 
de nacht van twijfel en aanvechting 

de nacht van de strenge bittere dood. 
Blijf bij ons 

in leven en sterven 
in tijd en eeuwigheid. 

Amen. 
 
 
 
 

In stilte verlaten wij de kerk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op Stille Zaterdag is tussen 11.00 uur en 15.00 uur de kerk van 
Wilp open rondom een lichtgevend kruis. 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


